
                                                                      

Liefdevol aandenken aan

                                                                     echtgenote van Ghislain Wauters  

Geboren te Vollezele op 4 april 1935 en overleden te Dendermonde op 4 september 2024.

                             
Gesterkt door het H. Sacrament der zieken

Maria Baecke
Zij leeft verder in het hart van:

Ghislain Wauters 
                                                                                                                                                                                    
               
Eric en Katrien Wauters - Van Hoorde  
                                                                                                                          

Emma Wauters en Jonas
Margo Wauters en Lennert
                                                                                                                                        

haar echtgenoot

haar zoon en schoondochter

haar kleinkinderen

Christiane en Vic Wauters - De Wolf, kinderen en kleinkinderen
Germain en Noëlla Wauters - Van den Meerschaute, kinderen en kleinkinderen
                                                                                            haar schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families Baecke - Wauters - Wauterecht - D'Haeyer.
Wij gedenken het leven van Maria tijdens de uitvaartliturgie in 
de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk te Lebbeke op zaterdag 7 september 2024 om 10 uur.
Na de crematie heeft de bijzetting plaats in het urnenveld op het kerkhof te Lebbeke.

Samenkomst in de kerk vanaf 9.45 uur, gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid. Met dank aan Dokter Saeys en het personeel van Reva Ter Sig.

Online condoleren kan via www.rouwcentrum-vandamme.be
Rouwadressen: tav Ghislain Wauters, Aalstersestraat 40 - 9280 Lebbeke - ghislain.wauters@outlook.be
                tav Eric Wauters, Coenstraat 100 - 1745 Opwijk - eric@lasystems.be
 

        

Nooit loslaten of vergeten.
Niet zomaar verder gaan.
Wij zullen je verweven.
Jij hoort bij ons bestaan.

Niet zoals we willen.
Maar wel zoals het kan.
Met jou diep in ons hart.
Ons leven lang.

Maria Baecke


